
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag, 07-08-2017 

Na nog wat kleine klusjes en de nodige boodschappen gedaan te hebben 

stapten Jack en Carry om 12.15 uur in de bus en reden naar Veenendaal om 

Ineke op te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haar koffer in de bus gezet en dan maar rijden naar Julianadorp. Het is een 

heel eind, dus halverwege even stoppen om te plassen en wat te drinken. 

Rond 15.00 uur kwamen we op plaats van bestemming aan om de sleutel te 

halen en dan door naar het huis (nr. 25) 

Het is een mooi en leuk huis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

We waren en nog maar net of daar kwam Mieneke aan met haar moeder, die 

2 heerlijke appeltaartjes voor ons mee bracht. Snel maar een pot koffie 

gaan zetten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar stapte ook Robert met z‟n vader binnen en vlak daar achteraan  

ook Ciska met haar moeder. 

Hierna de kamers ingedeeld en daar ging de telefoon dat Marieke bij de 

receptie staat te wachten. Jack is haar daar gaan halen en dan hebben we 

de hele groep compleet. 

Inmiddels was het tijd geworden om aan het eten te beginnen en om het 

een beetje makkelijk te maken wordt het vandaag: 

Macaroni met gehakt 

groente 

vla. 

De 3 dames Ciska, Mieneke en Marieke hadden elkaar al snel gevonden want 

ze waren alle 3 aan het haken geslagen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineke had haar Triominos gevonden en Robert had zijn vosje in de armen 

gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack speelde graag met z‟n foto‟s en Carry klom achter haar laptop om de 

financiën bij te werken en aan het verslag te gaan beginnen. 

 

 

  



Dinsdag, 08-08-2017 

 

Vandaag was iedereen redelijk vroeg wakker, de helft had zich ook al 

gedoucht en de andere helft zat heerlijk knus in pyjama aan de 

ontbijttafel. 

Het weer zag er niet aantrekkelijk uit, want het regende. 

Terwijl de andere dames de tafel afruimden heb ik Ciska geholpen met haar 

rug en Ineke met haar been, want die moest verschoond worden. 

Hierna moesten er toch echt nog een stel boodschappen gedaan worden en 

dus klommen we met z‟n allen in de bus, die ons naar Den Helder bracht. 

(Jack draaide wel eens aan het stuur hoor). Er ging heel wat tijd inzitten 

voordat we het allemaal bij elkaar hadden en dan nu maar weer terug naar 

huis. 

Het werd inmiddels ook tijd om te lunchen en dan even rusten om daarna 

naar Callantsoog te rijden waar we met z‟n allen ansichtkaarten kopen om ze 

naar huis en bekenden te versturen. 

Thuis aan de grote tafel zitten plakken en schrijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag de vele macaroni, die 

we gisteren over hadden, hebben we  

opgewarmd en een lekkere saté erbij gedaan. 

Maar wat gaan we morgen doen dames en heer? Het leek ons  

leuk om naar Texel toe gaan, maar daar kwam veel commentaar op, want ze 

kon niet tegen varen omdat ze daar ziek van werd. 

Dus moesten we maar wat anders gaan bedenken en zo stelden we voor om 

naar Anna Paulowna te gaan naar een dierentuin en daar was men het over 

eens. 

  



Woensdag, 09-08-2017 

 

Vanmorgen zat iedereen om 09.00 uur aan het ontbijt, behalve Ciska. Zij lag 

nog op één oor en kon heel moeilijk wakker worden. De anderen zijn maar 

vast aan het ontbijt begonnen. 

Zoals afgesproken staat voor vandaag Anna Paulowna op het programma. 

Hier is een groot park met allerlei dieren, dus een soort dierentuin. 

Het is heel leuk aangelegd en plezierig in te vertoeven.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook was er een roofvogelshow. Prachtig om te zien! 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trouwens allemaal vonden we het heel mooi. Ook mochten er een paar samen 

met de valkenier en de vogel op de foto. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een driekwartier was de show afgelopen en zijn we nog een lekker 

drankje gaan halen en dan rustig naar de uitgang gewandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis hebben we gekookt, en wel: 

gebakken aardappelen met spinazie en een karbonade en als toetje vla. 

Jack de afwas ingeruimd en Carry heeft Ciska lekker naar bed gebracht. 

De anderen zijn op de bank gekropen en hebben t.v. zitten kijken. 

 



Donderdag, 10-08-2017 

 

Vanmorgen moesten we echt vroeg opstaan, want we wilden vandaag met de 

stoomtrein van Hoorn naar Medemblik en weer terug. 

De trein gaat om 10.40 uur en ja dan moet je op tijd zijn, want hij wacht 

niet op laatkomers. Helaas gingen Ciska en Jack niet mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de trein zochten we naar een rustig plekje waar we met z‟n vijven konden 

zitten.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trein stopte zelfs in Blokker, Zwaag,  Wognum, Opperdoes en dan 

Medemblik.  



In Wognum stopte de trein een kwartiertje en daar op het perron werden 

allerlei spelletjes gespeeld zoals: hoepelen, touwtje springen en stelt lopen. 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindpunt Medemblik stapten we uit op zoek naar een eetcafé, want trek 

kregen we wel. Er was ook markt, dus vast wel wat om te eten en ja hoor 

dicht bij was er een tentje waar we patat met een frikadel of kroket 

konden krijgen.  



Dit moesten we nog snel opeten, want de volgende trein ging alweer om 

13.20 uur en we moesten nog terug lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen drieën kwamen we weer in Hoorn aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het menu staat voor vandaag:  

Patat met salade,  

kipsaté of kibbeling 

Na het eten nog een borreltje om lekker te kunnen slapen. 



Vrijdag, 11-08-2017 

 

Naar de Kaasmarkt vandaag in Alkmaar.  

 

 
 

We dachten dat we een goed plaatsje hadden gevonden om alles te kunnen 

bekijken, maar helaas er werden van die grote handkarren precies voor de 

kaas neer gezet en konden we zo de kaasdragers net niet goed genoeg zien. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het plein stonden nog karren waar ze tassen met kaas verkochten aan 

het publiek en een paard en wagen kwam ook het terrein nog oprijden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we het na een poosje wel hadden gezien moesten we even wachten 

totdat Jack er was. Wat gaan we nu doen? 

Het leuk ons leuk om de stad in te gaan en wat cadeautjes voor thuis te 

kopen. 

Ciska wilde eerst sigaretten kopen, want die was ze thuis vergeten o, o, o. 

Robert wilde graag een handdoek voor zijn zus kopen  en een flesopener 

voor zijn zwager. Nou aan de overkant stond een mooi kraampje daarvoor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus de kazen worden ook over het water naar de markt gebracht. 

 

Marieke kocht een leuk t-shirt voor haar vriend Christiaan. 

Ineke wist het nog niet helemaal, maar aan de 

overkant van de straat zagen we “Bertje 

Doperwtje” staan spelen op zijn gitaar. Jack 

stond er zo van te genieten, dat Carry het niet 

kon nalaten om een CD van Bertje te kopen. 

Inmiddels waren we wel moe geworden en gingen 

op een bankje en daar stond Marieke op, want ze 

wilde ijsjes voor ons allemaal gaan kopen. Het 

was echt een heerlijk ijsje hoor Marieke. 

Nu naar de bus, aan de andere kant van de kerk. 

Jack zou „m wel even gaan halen. Maar het 

duurde nogal lang, zou hij de weg kwijt zijn 

geraakt??? 

Op het menu van vanavond staat: 

- gebakken aardappeltjes 

- rode kool 

- drumsticks 

- vla. 

Hierna de tv aan en Jack en Carry gingen ook hun taak weer doen. 

 



Zaterdag, 12-08-2017 

 

Vanmorgen mochten we eens heerlijk uitslapen, waar iedereen dan dankbaar 

gebruik van maakte. 

Carry moest vandaag echt een nieuwe tas kopen, want haar rugzakje was 

kapot en de portemonnees van bijna iedereen konden er zo maar uitvallen. 

Eindelijk haar tasje gevonden en alles kon weer veilig worden opgeborgen. 

Mmmmmmmm we hadden wel trek in wat dorst, dus gaan we ergens drinken 

en wel bij de boot naar Texel is een restaurant en daar kunnen we met een 

mooi uitzicht zitten. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oei jongens we moeten echt opstappen, want we moeten nog eten halen voor 

vanavond. 

Het menu zegt ons dat we vanavond Chili con carne gaan eten. 

Nou dat gaan we dan ook maken en hebben er ook heerlijk van zitten 

smullen.  

Na het eten was de haakclub weer bezig, Ineke met haar steentjes en 

Robert keek of wij het wel goed deden. 



Zondag, 13-08-2017 

 

Vandaag gaan we naar het strand, want daar hoor je toch wel te zijn 

geweest, als je zo dicht bij de zee logeert. 

Door de duinen zijn we naar boven gelopen en zagen eindelijk de 

felbegeerde zee. 

Om het op ons gemakje te doen zijn we in een strandtent gaan zitten en 

hebben heerlijk wat te drinken genomen met daarbij een leuk apenbroodje. 

Met een leuk gesprek met de serveerster die erg geïnteresseerd was in de 

groep. 

Na een poosje zijn we weer opgestapt en weer rustig naar beneden 

gewandeld. Thuis koffers ingepakt en al zoveel mogelijk opgeruimd. 

Inmiddels kregen we trek en zijn naar Schagerburg gereden waar een wok-

restaurant was. 

Maar we hebben hier zitten smullen, nog net niet de vingers opgegeten. 

Thuis  zijn we gezellig bij elkaar gaan zitten en heeft men ons verteld wat 

ze van de vakantie gevonden hadden. Iedereen was erg enthousiast. 

Daarna zijn de “Vakantieherinneringen” uitgedeeld en een ieder was toch 

wel APETROTS. 

 

 
 

  



Vrijdag, 14-08-2017 

 

Vanmorgen echt vroeg eruit, wassen, aankleden, en de laatste spulletjes in 

de koffer doen. 

Intussen Jack en Carry de boterhammetjes gesmeerd en daarna broodjes 

klaargemaakt voor onderweg. 

Nadat Ciska, Mieneke, Marieke en Robert zijn opgehaald, zijn Ineke, Jack 

en Carry in de bus gestapt op weg naar Veenendaal waar Ineke werd 

opgehaald.  

In Arnhem alles uitgepakt en een heel fijn terug denken aan deze vakantie 

in Julianadorp.            

 

 
 

Wij hebben genoten van de vakantie en van jullie. Wellicht tot een volgende 

keer! 

 

Carry en Jack 


